
Reclame 

Bo mag meespelen in een spotje op de televisie. Hoe leuk is dát! Jelte wil er alles over horen! 

BO: Voor ik het vergeet te zeggen:  ik kan morgen niet komen spelen. Ik moet naar de studio in 

Aalsmeer. Even een filmpje opnemen. 

JELTE: Even wát? 

BO: Een filmpje opnemen. Niets bijzonders. Reclame. 

JELTE: Ja, hallo! Dat is juist wél bijzonder! Je gaat meespelen in een reclamespotje? Kom je dan op 

tv? 

BO: Wat? 0 ... ja, het stelt niet zoveel voor. Even een middagje naar de studio en het is klaar. 

JELTE: Maar dat is toch hartstikke leuk! Om welk spotje gaat het? 

BO: Ik mag op de achterbank van een auto in slaap vallen. Nou ja, net alsof, dan. En dan is dat 

reclame voor de auto. Omdat hij elektrisch is, is hij stil. 

JELTE: Dus je hoeft niets te zeggen? 

BO: Deze keer niet, nee. 

JELTE: Heb je vaker in een spotje gespeeld dan? 

BO: Ja, twee jaar geleden. Het was een reclame over pindakaas. 

JELTE: Moest je ook wat zeggen? 

BO: Ik was samen met een boer. Hij vroeg wat en dan antwoordde ik: 'Ja, ze zeggen dat je er sterk 

van wordt, van Pindakaas.' Dan moest de boer nog wat vragen en dan zei ik: 'En schaatser!' 

JELTE: Wat tof dat jij gewoon bij mij in de klas zit! Eigenlijk ben jij superberoemd? 

BO: Eigenlijk wel. .. maar dat weet niemand! 

 

 


